
We kijken terug op het afgelopen 
jaar. Is er bij u ook zo veel gebeurd? 
Misschien bent u verhuisd, is er in de 
familie een kindje geboren of heeft u 
juist een dierbare verloren…
In deze donkere tijd rond de kerst 
denken we extra aan degenen die we 
liefhebben en die we misschien heel 
erg missen. Net als het meisje Gris-
sell. Ze is erg verdrietig omdat zij 
haar overleden oma vreselijk mist. 
Zij voelde zich vaak eenzaamheid 
en verloren. Gelukkig heeft Grissell 
troost en geborgenheid gevonden 
bij Centro Curucusí. Hier is zij niet 
alleen. Vandaag vertellen wij u meer 

over dit bijzondere opvangcentrum. 
Mag haar verhaal ook u bemoedigen 
in deze donkere tijd. 
- Monniek Leendertse, Director Nederland 

De indianenbevolking in het Ama-
zonegebied werd vroeger door blan-
ke grootgrondbezitters onderdrukt 
en uitgebuit. Mannen en vrouwen 

werden voor een mager loon te werk 
gesteld op rubberplantages of in de 
houtkap. Zij mochten geen eigen 

stukje grond onderhouden en hun 
kinderen mochten niet naar school. 
Nog steeds kunnen veel volwassenen 
als gevolg hiervan niet lezen of schrij-
ven. Als ze al werk vinden, verdienen 
zij simpelweg niet genoeg om hun 
kinderen naar school te sturen of hen 
voldoende te voeden. Die kinderen 
moeten werken als straatverkopertjes 
of schoenpoetsers om bij te dragen 
aan het gezinsinkomen. Alleen goed 
onderwijs en steun voor de families 
kan deze cirkel doorbreken! Daar 
zetten wij ons voor in, onder andere 
met Centro Curucusí. Hoe? Dat leest 
u op de volgende pagina.

Troost en geborgenheid

De cirkel van armoede
En hoe die doorbroken kan worden

De maaltijd is het hoogtepunt van de dag. De kinderen, die vaak met lege magen van huis gaan, ontvangen bij ons een voedzame maaltijd met vita-mines en mineralen uit vlees, vis en groenten.

Nieuwsbrief voor donateurs  
van Stichting Amazone Kinderen

December 2023



Vanuit scholen en buurten of van fa-
milieleden ontvangen we verzoeken 
om kinderen uit risicogezinnen hier 
een plekje te geven. Bijvoorbeeld om-
dat ze op straat zwerven, of omdat er 
zorgen zijn over hun thuissituatie.

Zo komen ze binnen
Ze lopen vaak op blote voetjes en 
zijn ondervoed en schuw. Wat is het 
dan mooi om te merken dat ze, met 
de liefdevolle aandacht van onze me-
dewerkers, langzamerhand uit hun 
schulp kruipen en opknappen! 

Sterk, gezond en weerbaar worden
De maaltijd is het hoogtepunt van 
de dag. De kinderen, die vaak met 
lege magen van huis gaan, ontvan-
gen bij ons een voedzame maaltijd 
met vitamines en mineralen uit 
vlees, vis en groenten. Deze voeding 
hebben zij nodig om sterk, gezond 
en weerbaar te worden.  
De jongens en meisjes krijgen scho-
ne kleren, schoenen en basisonder-
wijs. Ze leren zich te wassen en hun 
tanden te poetsen, en hoe ze met el-
kaar om kunnen gaan. 

Wat geeft u het liefst aan een kind?
Met uw gift draagt u bij aan kleding, 
tandpasta en zeep, vervoer met de bus, 
boeken en schriften, en bovenal: voor 
eten! Per kind kost dat voor een heel 
jaar € 405. Alvast heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage uit liefde voor de kin-
deren van Curucusí! Met iedere gift, 
groot of klein, zijn we ontzettend blij.

Curucusí, waar kinderen leren en groeien

Uitgelicht

Van het werkveld
Door Marco Aresi, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

Het regenseizoen is aangebroken 
en vele families trekken met kleine 
bootjes de jungle in voor de para-
notenoogst die tot maart duurt. De 
families verblijven in geïmprovi-
seerde onderkomens die nauwelijks 
bestand zijn tegen de onophoude-
lijke regen. Wij maken ons zorgen 
over hun kinderen, want gebrek aan 
beschutting en gevaren van de jun-
gle maken hen ziek. Giftige slangen 
en spinnen, of steekmuggen die 

dengue en malaria overbrengen, 
maken helaas vele slachtoffers.
In december evalueer ik met onze 
projectleiders de gebeurtenissen in 
het afgelopen jaar. Hoeveel kin-
deren konden wij helpen? Welke 
kinderen wachten nog op hulp? 
Hoe plannen wij onze projecten 
voor 2024? ’s Nachts lig ik er wak-
ker van. Het leed van de kinderen 
drukt op mij. Ik voel mij als een 
vader verantwoordelijk voor hun 

welzijn. De verantwoordelijkheid 
is groot en het werk is vermoeiend, 
maar als ik denk aan uw steun en 
aan de blijdschap van de kinderen 
als ze hulp ontvangen, ben ik gerust 
en kan ik slapen. 

Lees op de brief wat u kunt doen om de kinderen van Curucusí te helpen.

Bouw alstublieft mee aan de 
toekomst van deze kinderen!

In Centro Curucusí vinden ondervoede, eenzame en verwaarloosde kinderen liefdevolle aandacht, 
hulp bij schoolwerk en iedere dag een voedzame maaltijd. 

Deze kinderen zijn zo dankbaar!



Geven zonder acceptgiro
Sinds afgelopen juni kon u voor gif-
ten geen acceptgirokaarten meer ge-
bruiken. Wij vonden dat heel span-
nend. Zullen onze donateurs ons 
niet vergeten? Zullen zij ons werk 
wel steunen op een andere manier? 
Inmiddels zijn we een paar maanden 
verder. De inkomsten liepen inder-
daad terug. Het is echt lastig voor 
veel mensen. Gelukkig gaan steeds 
meer donateurs de nieuwe manieren 
van doneren vertrouwen en gebrui-
ken. We hopen dat vele lezers van-
daag nog een mooie eindejaarsgift 

overmaken, zodat het tekort van dit 
afgelopen jaar wordt goedgemaakt. 
Dan kan het werk in Bolivia door-
gaan en hoeven we geen enkel kind 
teleur te stellen.

  

Stuur een lieve wens!
Vandaag kunt u de kinderen van 
Curucusí een lieve wens sturen. Dan 
zien zij dat ze er niet alleen voor 
staan. Doet u mee? Met de doneer-
bon kunt u een gift doen voor Cen-
tro Curucusí én een mooie Nieuw-
jaarswens aan de kinderen sturen. 
Gebruikt u hiervoor de bijgevoegde 
antwoordenvelop. Wij zorgen er-
voor dat alle wensen worden ver-
taald en bij de kinderen van Curu-
cusí terechtkomen. Alvast hartelijk 
dank voor uw deelname!

Berichten van het secretariaat

Grote hulpactie in 2024!
Volgend jaar staan wij voor een 
enorme uitdaging! Het betreft onze 
hospitaalboot. De boot brengt me-
dische zorg, voedsel, leermaterialen 
en materialen voor de aanplant van 
moestuinen het Boliviaanse oer-
woud in. De behoefte hieraan wordt 
almaar groter, maar…. onze hospi-
taalboot Esperanza is oud en verval-
len geraakt door het intensieve ge-

bruik. De schade is intussen zo erg 
dat de boot niet meer betrouwbaar 
is. We hopen enorm dat u en alle 
donateurs samen ons willen helpen, 
zodat wij een nieuwe boot kunnen 
bouwen en de gezondheidszorg voor 
de families in de jungle uitbreiden. 
In 2024 starten speciale acties voor 
o.a. scholen en kerken. Heeft u een 
idee voor ons? We horen het graag! 

*****Onderschrift****

Breng een beetje licht 
in het leven van deze 

kinderen!

Wat de kinderen thuis moeten missen, vinden zij bij Curucusí: veiligheid, gezelligheid, aandacht en hulp bij schoolwerk.

Dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke werk!



De AREEC-school in Riberalta
In ons vorige Pando Report vertelden we over het speciaal onderwijs 
op de AREEC School in Riberalta. Hierop ontvingen wij uw giften 
via allerlei kanalen. We zijn heel blij dat het werk op de AREEC 
School door kan gaan. Heel veel dank voor uw steun!

“Lieve mensen van Amazonekinderen,
Uw kerstbrief maakt veel in mij los. Als kind waren wij altijd getuige van een wonder. De kerststal 

stond er, met alle beeldjes op hun plek. Behalve de kribbe met het Kerstkind. Mijn moeder zei dan: 

Als jullie van de nachtmis thuiskomen, zul je zien dat de kribbe in de kerststal staat. Als we dan 

thuiskwamen, zagen we het wonder en kregen we beschuit met muisjes en warme choco! Wat een 

feest! Dat gun ik ook de Amazonekinderen. Vandaar mijn bescheiden bijdrage. 

Met vriendelijke groet, J.W.”

Baron de Coubertinlaan 6

2719 EL Zoetermeer

079 – 362 0703

info@amazonekinderen.nl

KVK     41226591

IBAN   NL18ABNA0409923885

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied 
van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen 
nu en in de toekomst te verbeteren. Onze activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

www.amazonekinderen.nl

Ik werk als onderwijsassistent in Centro 
Curucusí. Daarnaast stel ik samen met 
onze kok het weekmenu op en ik zorg 
voor de boodschappen.
De kinderen komen uit de armste fami-
lies Guayaramerín en omgeving. Zij heb-
ben echt hulp en voeding nodig, want 
thuis krijgen ze weinig of geen aandacht 
en nauwelijks eten. Er komen hier kinde-
ren van 5 tot 12 jaar. Iedere dag halen we 
kinderen die ver weg wonen op met de 
bus die wij van u hebben gekregen.

Omdat deze kinderen in ontwikkeling 
achterlopen helpen wij hen met basis-
vaardigheden, zoals lezen, schrijven en 

rekenen en omgaan met de computer. 
Ook tandenpoetsen, handenwassen, 
huishoudelijke klusjes en groente kwe-
ken in de tuin horen daarbij. Met sport 
en spel leren zij sociale vaardigheden.
Wij onderhouden contact met hun scho-
len en thuissituatie. Als ik hoor over ver-
waarlozing, honger en eenzaamheid, dan 
breekt mijn hart. Mijn werk is soms erg 
moeilijk en verdrietig, vooral als ik zie 
dat de kinderen zoveel aandacht en vei-
ligheid moeten missen. Maar, ik bedank 
de mensen in Nederland voor hun steun. 
Het is aan hun medeleven en giften te 
danken dat we deze kinderen blijheid en 
hoop kunnen geven. Dank u wel!

Maak kennis met
Gabriela Salces Mareca, 23 jaar

Zij krijgen schone kleren en knappen zienderogen op 
van alle lieve aandacht.


