
Papegaaien en kinderen. Ze lijken op 
elkaar in vrolijkheid en veelkleurigheid. 
Maar in gevangenschap verliezen zij 
hun levenslust en kleur. Armoede is de 
kooi die kinderen gevangen houdt. Sa-
men met u gaan we deze jongens en 
meisjes helpen, zodat ze weer kleur op 
hun grauwe snoetjes krijgen. 
In het afgelopen jaar heeft u laten mer-
ken hoezeer de Amazonekinderen u aan 
het hart gaan. Uw liefdevolle betrok-
kenheid is echt hartverwarmend! Dank 
u wel als u ook vandaag weer iets van 

uw rijkdom met de kinderen wilt delen.
– Monniek Leendertse, Director Nederland 

Het leer- en prestatieniveau van de 
kinderen in ons werkgebied is laag. Dat 
komt door gebrek aan leermiddelen, 
verwaarlozing door ouders en gebrek 
aan voeding. Het tekort aan calorieën 
en eiwitten, maar ook aan vitamines en 
mineralen, zorgt voor ondergewicht en 
maakt kinderen zwak en vatbaar voor 
ziektes en aandoeningen. Daarom is 
voeding de basis waarmee we de kin-
deren ondersteunen. Zijn hun magen 
gevuld, dan gaat hun leervermogen ook 

vooruit. Steunt u dit werk, dan helpt u 
een kind zoals Adrián uit de armoede te 
ontsnappen.

Grauwe snoetjes

Eerst hun magen vullen
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In maart ontvingen wij uw team in Boli-
via en in september zouden Marco Aresi 
en ik samen een bezoek brengen aan 
Nederland. Helaas werd Marco ernstig 
ziek en daarom kwam ik alleen. De Do-
nateursdag kon niet doorgaan, maar de 
vergaderingen wel. In de gesprekken 
met het bestuur en medewerkers van 
Stichting Amazone Kinderen bleek op-
nieuw onze gezamenlijke liefde en zorg 

voor de Boliviaanse Ama-
zone en haar bewoners. Ik 
voelde enorme blijdschap 
en hoop toen ik hoorde over uw trouwe 
steun. Nu Bolivia in een economische 
crisis is beland, worden vooral de alle-
rarmste families geraakt. Maar samen 
met u in oprechte vriendschap zullen 
we onze broeders en zusters en hun 
kinderen blijven helpen. 

Oprechte vriendschap
Door: mons. Eugenio Coter, R.K. bisschop in Bolivia

Adrián is trots, want hij heeft 
met zijn zelfverdiende geld 3 
porties gekookte rijst voor zijn 

familie kunnen kopen.



Zo komen ze binnen
Ze lopen vaak op blote voetjes en dra-
gen vuile, kapotte kleren. Ze zijn onder-
voed en schuw. Maar met de geduldige 
en liefdevolle aandacht van onze me-
dewerkers, kruipen zij langzamerhand 
uit hun schulp.

Sterk, gezond en weerbaar worden
De maaltijd is het hoogtepunt van de 

dag. De kinderen ontvangen een voed-
zame maaltijd met vitamines en mine-
ralen uit vlees, vis, groenten en fruit. 
Dat hebben zij nodig om sterk, gezond 
en weerbaar te worden. Voor velen is dit 

het enige bord eten dat zij op een dag 
krijgen. Ze ontvangen schone kleren en 
basisonderwijs. Ze leren zich te wassen 
en hun tanden te poetsen. Met vrolij-
ke activiteiten zoals sport, spel, muziek 
en dans ontdekken zij hoe fi jn het is om 
vriendschappen te sluiten en samen te 
werken.

Red een kind uit de armoede
Uw gift voor kleding, tandpasta en zeep, 
vervoer met de bus, boeken en schrif-
ten, en eten is dringend nodig. Per kind 
kost dat voor een heel jaar € 326. Doet 
u alstublieft mee met wat u vandaag 
kunt missen. Daarmee redt u een kind 
uit de kooi van armoede.

Hartelijk dank voor uw bijdrage uit lief-
de voor deze kinderen! Voor iedere gift, 
groot of klein, zijn we u dankbaar.

Curucusí, VelaTacú en Cristo Rey, 
waar straatkinderen opbloeien

Uitgelicht

Ik zal standvastig blijven
Door Marco Aresi, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia

Er is plek voor 250 ondervoede, 
eenzame en verwaarloosde 

kinderen. Dat kost voor 1 kind 
€ 326 per jaar.

Beste vrienden,
Dank u wel voor alle gebeden en 
steunbetuigingen die ik van u mocht 
ontvangen toen ik te maken had met 
gezondheidsproblemen. Het was echt 
belangrijk voor mij om uw steun te 
voelen. Ik probeer goed voor mezelf te 
zorgen. Mijn immuunsysteem is door 
de vele medicijnen verzwakt geraakt. 
Het lijkt erop dat de bacteriële infectie 
uit mijn longen is verdwenen, maar nu 

vechten we nog steeds tegen de in-
fectie in de beenwond waaraan ik vo-
rig jaar ben geopereerd. Het gaat even 
beter als ik de medicatie neem, maar 
als ik daarmee stop, keert de ontste-
king terug. Toch zal ik standvastig blij-
ven in ons werk voor alle kinderen van 
de Amazone. Zij hebben ons nodig en 
verdienen onze voortdurende steun. 
Bedankt, vrienden. Ik hou heel veel 
van jullie allemaal.

Nodig in 2026: € 64.430

Het laaggelegen Boliviaanse Amazonegebied ligt geïsoleerd. Veel gezinnen leven er onder de armoedegrens. Ruim 13% 
van de kinderen is ernstig ondervoed. Vanuit scholen en buurten of van familieleden ontvangen we verzoeken om kin-
deren uit risicogezinnen op te vangen. Bijvoorbeeld omdat ze op straat zwerven, of omdat er zorgen zijn over hun ge-
zondheid en thuissituatie.

Nodig in 2026: € 64.430Nodig in 2026: € 64.430

kost dat voor een heel jaar € 326kost dat voor een heel jaar € 326. Doet kost dat voor een heel jaar € 326

Lees op de brief hoe u vandaag kunt bijdragen.

Hier ben ik met zuster Violeta op 
huisbezoek bij een arm gezin.

Scan deze QR-code voor 
meer projectinformatie.



Vrienden zetten zich in

“Beste collega’s. Ik heb doppen en fl esjes van kantoor 

ingeleverd en het geld, € 79,30, naar Stichting Amazo-

ne Kinderen overgemaakt. Hier lees je wat de stichting 

daarmee doet…” etc. Bedankt voor je inzet, Maarten! 

En maar liefst 3 donateurs waren jarig en schonken 

hun verjaardagsgeld aan de Amazonekinderen. Heel 

hartelijk dank voor deze mooie donaties! Heeft u bin-

nenkort iets te vieren of wilt u een actie houden voor 

de Amazonekinderen? Check dan onze website www.

amazonekinderen.nl, want in het nieuwe jaar vindt u 

daar leuke ideeën voor uw wervingsactie.

Berichten van het secretariaat

Puzzelactie met 
leuke prijzen
Op onze website vindt u 
een nieuwe puzzelactie. 
Scan de QR-code en doe 
mee! U kunt leuke prijzen 
winnen.

Donateursdag uitgesteld
Afgelopen september hebben we de Donateursdag moeten annuleren vanwege de ernstige gezond-heidstoestand van onze projectcoördinator Marco Aresi. Hij is door het oog van de naald gegaan, zoals u eerder hebt kunnen lezen. De feestelijke Dona-teursdag hopen wij in het voorjaar van 2026 alsnog te organiseren. Dat zal eind mei, begin juni worden. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.

Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.

En een bijzonder plekje 
in uw testament
Heeft u nog geen testament 
laten opstellen, maar denkt u 
daar wel over na? Dat is moeilijk, maar ook mooi. Moeilijk, 
omdat u beslissingen gaat nemen over de tijd dat u er niet 
meer bent. En mooi, omdat straks precies is vastgelegd 
wat u belangrijk vindt voor de mensen van wie u houdt 
en voor goede doelen die uw hart hebben. Misschien wilt 
u de Amazonekinderen iets nalaten? Dat kan, het is een 
prachtige bestemming. Wilt u weten hoe, belt u mij dan 
gerust een keertje. Soms spreek ik donateurs die hun 
testament al hebben laten vastleggen. Dat geeft rust en 
blijdschap, vertellen zij mij. Ik hoop dat u dat ook zult er-
varen. Dit is mijn nummer: 079-3620703. 
Monniek Leendertse, Director Nederland.

Geef kleur en levenslust aan deze kinderen!



Baron de Coubertinlaan 6

2719 EL Zoetermeer

079 – 362 0703

info@amazonekinderen.nl

KVK     41226591

IBAN   NL18ABNA0409923885

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied 
van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaff en van fi nanciële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen 
nu en in de toekomst te verbeteren. Onze activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

www.amazonekinderen.nl

Vroeger dacht ik dat alle kinderen met Kerst-

mis nieuwe kleren kregen. En een heerlijk 

feestmaal met mooie verhalen, lichtjes en ca-

deautjes. Maar in mijn eerste jaar in Bolivia was 

het al bijna Kerstmis en zag ik hier helemaal 

niets van dat alles. De huizen en de straten 

bleven donker. Nergens klonk muziek. Ik was 

geschokt. Elke dag zag ik jonge kinderen met 

koopwaar in de armen tot laat in 

de avond over straat zwerven. 

Die eerste donkere Kerstmis in 

Bolivia zal ik nooit meer vergeten. 

Het is de sombere realiteit waar-

in de mensen hier leven. Helpt u 

ons alstublieft om licht en kleur 

in het leven van deze kinderen te brengen.

Zuster Vi� eta

Maak kennis met…

Als we door de wijken gaan om huis-
bezoeken af te leggen, worden we 
omringd door jongens en meisjes die 
ons al kennen. Ze vertrouwen ons en 
zoeken geborgenheid. We begrijpen 
dat, want zoals je ziet op de foto’s 
hebben de kinderen thuis niet veel. 
Ze komen ernstig aandacht tekort. 
Ouders moeten lange dagen wer-

ken, soms ver weg en dan is er geen 
toezicht. Er is huiselijk geweld of seksueel mis-
bruik door buren of verwanten. Heel triest. Ik 
ben heel dankbaar dat ik deze kinderen in hun 

groeiproces mag begeleiden. Het is zo fantas-
tisch om hen te zien opbloeien. Als kinderen bij 
ons starten zijn ze nog erg verlegen, maar ze 
worden liefdevol opgenomen in de kring van 
kinderen die hier al langer komen. Gaat het 
beter met een kind, dan werkt dat door naar 
de ouders. De deuren van hun huizen en van 
hun harten gaan langzaam open, zodat liefde, 
vriendschap en hoop kunnen binnenkomen.

Dank u wel, vrienden in Nederland, dat u dit 
reddingswerk ondersteunt. Zonder u kunnen 
wij niets doen!

Zuster Paula
Als we door de wijken gaan om huis-
bezoeken af te leggen, worden we 
omringd door jongens en meisjes die 
ons al kennen. Ze vertrouwen ons en 

ken, soms ver weg en dan is er geen 
toezicht. Er is huiselijk geweld of seksueel mis-

Zuster Paula

Hartelijk dank voor uw steun!


